
Middag over en voor de ongeborenen op zaterdag 2 november 2024 in Antwerpen 

 

 

 

 

2 november 2024 is weer  er een dag over de ongeborenen, deze keer in Antwerpen.  

Wat vragen de ongeborenen aan ons in de roerige tijden waarin wij momenteel leven? Wat 
kunnen we doen? Wat mogen we overlaten aan de wijsheid van de geestelijke wereld?  

Tijdens deze dag willen we naast inhoud elkaar ontmoeten in gesprek en uitwisselen hoe de 
verschillende Sophiagroepen de bijeenkomsten met elkaar verzorgen.  

12.30-13.30 uur: lezing door Jeanne Meijs 

13.30-14.00 uur: vragen stellen 

14.00-14.30 uur: koffie en thee  

14.30- 15.30 uur: gesprek en uitwisselen in groepjes wat we in de plaatselijke Sophia groepen 
doen rondom  de ongeborenen. Eventuele vragen die je hebt, kan je van te voren per mail 
opsturen zodat we daar tijdens het gesprek op in kunnen gaan. Email: zie hieronder.  

15.30-16.00 uur: terugblik op de dag, vooruitblik en wel thuis.  

 
Locatie voor 2 november:  
Johanneshoeve 
Hendrik Consciencelaan 107 
B-2640 Mortsel (bij Antwerpen) 
De ingang bevindt zich in de Ter Varentstraat, net om de hoek. 
 

Kosten: 15,00 euro per persoon. Overmaken op NL87 INGB 0004955057 onder vermelding van je 
naam en dag ongeborenen.  



Voor verdere informatie en opgave (tot 15 oktober 2024) kan je mailen naar  

Loïs Eijgenraam loiseijgenraam@hotmail.com  

Hartelijke groeten namens, Jeanne Meijs, Myriam Driesens en Loïs Eijgenraam  
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