
Paden effenen voor de

etherische Christus 

-

Aplanir les sentiers pour le

Christ étherique

 

 

 

 

 

Belgische conferentie 

n.a.v. 100 jaar de

Christengemeenschap

 

 

 

 

 

 1, 2 en 3 juli 2022 

in Gent en in Mortsel

Voor meer info over de

voordrachten, de werkgroepen

en inschrijving: ga naar

www.christengemeenschap.nl,

doorklikken naar Antwerpen en

daar naar "bijzondere

activiteiten".

afbeelding door Ninetta Sombart

http://www.christengemeenschap.nl/


19.15u: Feestelijke inloop met een

drankje

20.00u: Verwelkoming en muzikale

opmaat, o.a. met het gedicht "Als

de ziele luistert" van Guido

Gezelle, voor de gelegenheid op

toon gezet door Francis Michels en

gezongen door Christine

Germonprez

20.15u: Voordracht door Marc

Vandecasteele - Dood en

opstanding in getijdengebeden van

de mensenwijdingsdienst, in

Goethe's 'Faust' en bij Novalis

21.30u: Afsluiting met de muzikale

opmaat

Mogelijkheid tot napraten

Vrijdagavond 1 juli:

 euritmiezaal Steinerschool Kasteellaan

54, Gent

 

10.00u: l’Acte de consécration de

l’homme, allocution en français et

en néerlandais 

11.15u: Koffie / Café 

12.00u: Werkgroepen / Ateliers

13.15u: Lunch / Repas 

14.15u: Zingen in de kapel / Chants

dans la chapelle

14.30u: Parallelle voordrachten

Door Bastiaan Baan: De

werkzaamheid van de etherische

Christus in het sociale leven                            

Door Michael Bruhn: Les forces de

vie et de mort dans les sept

sacrements

 15.45u: Burenzoemgesprekjes

 16.00u: Pauze

 16.30u: Cultische dagsluiting /

achèvement cultuel de la journée

Zaterdag 2 juli:

Johanneshoeve, Mortsel 

 

 

10.00u: Mensenwijdingsdienst met

toespraak in het Nederlands en

het Frans

11.15u: Feestelijke koffie / Café

festif

12.00u: Kunstzinnige evocatie van

lichtpunten uit 100 jaar de

Christengemeenschap/ Evocation

d’événements lumineux dans

l’histoire de La Communauté des

Chrétiens

12.45u: Feestelijke afsluiting met

o.a. het getoonzette gedicht "Als

de ziele luistert" (zie

vrijdagavond), maar nu gezongen

door het gemeentekoor

Zondag 3 juli

 Johanneshoeve, Mortsel

 

 

 


